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De Grote en Kleine Talliet 

Als u ooit een ochtenddienst in een synagoge 
bijwoont ( ik heb laatst iemand van de gemeente 
Pijnacker- Delfgauw bij ons ontmoet) zie je dat 
aan begin van de dienst de meeste 
gemeenteleden een gebedsmantel omdoen. Het 
Hebreeuwse woord voor gebedsmantel is Talliet. 
Wij zijn een liberale synagoge en ook vrouwen 
dragen bij ons een Talliet. Als je een orthodoxe 
Jood  ontmoet, dan zul je zien dat er kwastjes 
onder zijn overhemd vandaan komen. Een 
orthodoxe Jood draagt elke dag een kleine talliet 
onder zijn trui, shirt of overhemd.  

 
Zowel aan de grote of kleine talliet zitten vier kwasten die wij 
Tsietsiet noemen. In Numeri 15: 37-41 staat  (Herziene Staten 
Vertaling)  
37 De HEERE sprak tot Mozes: 
38 Spreek tot de Israëlieten en zeg tegen hen dat zij voor 
zichzelf, al hun generaties  kwastjes moeten maken aan de 
hoeken van hun kleren. Aan de kwastjes aan de hoek moeten 
zij een blauwpurperen draad bevestigen. 
39 Die zal voor u aan de kwastjes zitten, opdat u, wanneer u 
hem ziet, aan al de geboden van de HEERE denkt en die doet, 
zodat u niet uw eigen hart en uw eigen ogen zult onderzoeken, 
waar u als in hoererij achteraan gaat; 
40 opdat u aan al Mijn geboden denkt en die doet, en heilig 
bent voor uw God. 
41 Ik ben de HEERE, uw God, Die u uit het land Egypte geleid heeft, om u tot een God te 
zijn. Ik ben de HEERE, uw God. 
 
De blauwpurperen draad wordt niet gebruikt, omdat niemand weet wat voor kleur bedoeld 
werd 
 

De letters van het woord tsietsiet hebben de getalswaarde 600. 
(Hebreeuwse letters: ציצית. Dat is 90+10+90+10+ 400). De tsietsiet 
bestaat uit 8 draden waarin 5 knopen zijn gemaakt. 600+8+5= 613. Dit 
is ook het aantal ge- en verboden (mitswot) in de Tora..Zowel aan de 
kleine Talliet als de grote zijn vier tsietsiet bevestigd. Het herinnert ons 
altijd aan de Thora en wat G’d van ons verwacht.  
 
Tsietsiet zijn een belangrijk symbool in het Jodendom, dat een visuele 
herinnering aan de geboden van de Thora is en een teken van 
verbondenheid met God.  
 

Plaatjes: talliet,  kleine talliet en een kwastje 
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